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Afgelopen zaterdag met het team Loes bekeken, Loes is de dochter van Mieke en Anne, 

op het kaartje (zie deuren van de groepen) staat het lieve gedichtje; 

 

Hoi lief zusje, 

 

Ik geef je duizend kusjes 

Op je kliene, bolle wang. 

 

Ik heb je lief, zo lief, 

Meer dan duizend kusjes lang.   (Lieuwe) 

 

 

In de Kapschuur hebben we deze maand het thema winter. In 

de themahoek hebben we een winterhoekje. Aan het tafeltje 

kunnen de kinderen spelen met de winterdieren of in de tent 

lekker een boekje lezen. 

 

In de kring showt Puk zijn nieuwe 

warme winterkleren. In de winter is 

het vaak koud en Puk is hierop goed 

voorbereid. Hij draagt een lekkere 

warme jas, een muts, sjaal en 

handschoenen! Puk hoeft niet bang te 

worden dat hij het koud gaat krijgen. 

We doen in de kring ook nog verschillende spelletjes zoals: de 

sneeuwsporen volgen van Puk, want waar zit hij toch verstopt? 

We maken nog sneeuw, zoeken verschillende vormen bij de 

handschoenen en gooien sneeuwballen in de hoepel. 

In de kring lezen we ook altijd boekjes wat past bij het thema. 

Deze maand hadden we ook weer verschillende prentenboeken 

centraal staan. 25 januari is de week ingegaan van de nationale 

voorleesdagen. Voorlezen vinden we hier erg belangrijk en we 

lezen hier dan ook het boek van Maximiliaan Modderman geeft een feestje. Quintus 

kwam en komt nog op verschillende dagen langs om met de kinderen het verhaal na te 



spelen met muziek en beweging. Zo maken we feest met lintjes en maken we muziek met 

verschillende instrumenten en dansen we in het rond! 

Ook worden er mooie knutselwerkjes gemaakt door de kinderen zoals: ijspegels, 

sneeuwvolken, en mutsen worden beplakt of bestempeld met verf. 

Helaas 

deze maand voor ons buiten geen sneeuwsporen maar eerder moddersporen. Gelukkig 

hebben we buitenpakjes aan zodat we warm lekker buiten kunnen spelen! Of we pakken 

de slinger om lekker een stukje te wandelen!  

 

Bij de Hooiberg is het thema winter van start gegaan.  

Er worden alweer mooie knutselwerkjes gemaakt zo versieren we mutsen en 

wanten, het staat gezellig op de groep al die kleurrijke creaties. 

Ook worden de voetjes wit geverfd we maken er een sneeuwpop van, het is 

leuk om te zien hoe de kinderen reageren op het gekriebel van de kwast onder 

de voetjes.. 

 



 

We kleden Puk lekker warm aan hij krijgt een muts op en een lekkere warme sjaal!  

Daarna zingen we het goedemorgen liedje en kijken we wie er allemaal zijn. 

 

Ook zingen we met elkaar vrolijke liedjes over de winter zoals:  

Het is winter bibber bibber en ik bibber bibber bibber want buiten is 

het koud. 

Doe je jas aan bibber bibber, die je muts op bibber, doe je sjaal om 

bibber bibber en je wanten aan 

Het is winter bibber, bibber en ik bibber bibber bibber want buiten is 

het koud.  

 

Aan tafel lezen we onder andere het boekje van Bobbi in de winter, 

aandachtig luisteren de kinderen naar de avonturen van Bobbi in de 

sneeuw. 

Zullen wij ook nog echte sneeuw krijgen deze winter?! Dat zou 

natuurlijk superleuk zijn, wie weet ;) 

We wandelen graag naar de dieren toe. Tijdens het wandelen wordt 

er nog goed geoefend met het wandellint, zo kunnen de oudste 

kinderen zelf mee lopen en oefenen we gelijk vast voor als de 

kinderen naar de peutergroep gaan!  

 

Het zonnetje schijnt nog vaak eventjes, heerlijk weer om lekker te 

wandelen of om buiten te spelen. Knorretje hoort ons al van een 

afstandje aan komen, hij komt dan vlug naar het hekje toe zodat wij 

hem onze fruitschilletjes kunnen geven hmm dit vindt Knorretje altijd heerlijk! 



 

Stagiaire Diana T. is helaas door 

migraine/griep tot eind februari niet 

op de groepen, afhankelijk van 

structurele aanwezigheid, overleggen 

we hoe we stage vervolg gaan geven.  

 

Ellen is nu met vakantie, ze werkt 

achter de schermen aan haar herstel, 

het Tweedespoor is ingezet, hierin 

hoopt ze minder prikkels te ervaren 

als bij de BSO. 

 

 

 

 

 

De BSO is weer aan het ritme van school gewend, we hebben de 

speelhoeken nog verder aangepast, zo blijven de kinderen binnen zich 

ook vermaken.  

 

De nieuwe website wordt door de papa’s Michel en Bernado gemaakt; 

Tripex uit Ijsselmuiden. Heeft iemand van jullie een leuke typische 

Bij Miek foto, met uw/jouw kind (liefst op zij of van achteren) en 

vinden jullie het goed dat deze geplaatst wordt op de site, dan zie ik 

graag de foto tegemoet!!! 



 

 

 

Stagiaires/inval/leidsters van Bij Miek;   
 

 

 

Lilian, Jasmee, Renate, Sarina, Sharon, Linda, Gerlinde, Mieke, 

Annejet, Diana, Lisette, Pieta, Diana T, Noralie, Naomi, Wendy, 

Jenita, Linde, Ellen, Erika en Veronique   

  

  

  

  

  

  

 


